
Leerzaam bezoek aan het Europees Parlement ( EP) in Brussel 

Op vrijdag 5 september 2025 vertrokken we om 09.15 uur vanaf het Gerardushuis met 50 leden 

naar Brussel. We reisden met Twin Tours en Ron was onze opgewekte chauffeur. Na een klein 

uurtje rijden voorzagen Peper en Nettie het hele gezelschap in de bus van koffie en thee. Na een 

voorspoedige reis kwamen we aan om 11.45 uur bij het Europees Parlement en werden we 

hartelijk ontvangen door Doortje Batema, directe medewerker van Europarlementariër Tom 

Berendsen. Na een grondige veiligheidscontrole kregen we een persoonlijke badge en mochten 

we binnen komen in het kloppend hart van de Europese democratie. Doortje startte het 

programma met uitgebreide tekst en uitleg over het Europees Parlement in Brussel en 

Straatsburg, en de 27 lidstaten. Daarna sloot Tom Berendsen zich aan bij ons gezelschap en 

vertelde hij wie hij was en hoe hij bij het EP is terechtgekomen. Hij is een Nederlandse politicus 

van 42 jaar, is getrouwd heeft 2 jonge kinderen en woont van jongs af aan in Breda.                

Namens het CDA is hij sinds 2 juli 2019 lid van het Europees Parlement. Tot zijn taken en 

verantwoordelijkheden behoren o.a. industrie, energie, transport, innovatie en regionale 

ontwikkeling. Hij nodigde ons uit om vragen te stellen, en daar werd goed gebruik van gemaakt. 

Kritische maar constructieve vragen, die Tom gericht en adequaat beantwoordde. Tot slot 

werden we door teamlid Anna Schroeder begeleidt naar de publieke tribune in de Plenaire zaal. 

Zij vertelde over de zetelverdeling van de 720 gekozen EP-leden, wel of niet behorend tot een 

politieke partij. Over de plenaire agenda, de debatten, de spreektijd, de stemmingen, de tolken, 

enz. Er werd door Doortje, Tom en Anna enthousiast verteld en we hebben ons geen moment 

verveeld. Na ons bezoek vertrokken we met een tevreden gevoel en konden we de middag op 

eigen gelegenheid invullen. In het tegenover gelegen Leopoldpark of naar het nabije 

Luxemburgplein waar het goed toeven was in de vele restaurantjes en cafeetjes, of even neuzen 

in de verderop gelegen winkeltjes. Om 15.45 uur vertrokken we weer richting Nederland en 

zetten we koers naar Casteren. Waar we de dag afsloten met een heerlijk uitgebreid  3-gangen-

diner in Restaurant “De Kruidenlucht”. Met een goed gevulde buik stapten we weer voldaan in de 

bus. En al was de verleiding groot om een dutje te doen, dan kwam daar niet veel van terecht. 

De buschauffeur nodigde uit om eens lekker mee te zingen met de muziek die hij afspeelde. Zo 

kwamen we al zingend aan in de Walsberg. We mogen terugkijken op een mooie, gezellige en 

leerzame dag! 

(En wie op Prinsjesdag heeft gekeken naar de troonrede, kon Tom Berendsen in de zaal zien.) 

 

 

 

 

 

 


