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Verslag Dagreis Brielle op donderdag 5 juni 2025

Senioren Deurne-Walsberg

Donderdag 5 juni 2025, met niet al te beste weersvoorspellingen, vertrokken we met 58 goedgehumeurde
personen om 8.30 uur bij het Gerardushuis. Met chauffeuse Wendy achter het stuur van de Kupers-bus
reden we naar de koffie/thee met koffiebroodje in Terheijden. Daarna vervolgden we onze reis richting
Brielle, naar het fruitbedrijf van Robin en Nienke Klok. Zij hebben een boomgaard van in totaal 14 hectare
appels, peren, pruimen en kersen, en runnen het pannenkoekenrestaurant Het Klokshuys. Bij aankomst
verdeelden we ons gezelschap in 3 groepen, die na elkaar rouleerden. De eerste groep begon aan de lunch
in het restaurant waar smakelijke pannenkoeken werden geserveerd met daarbij versgeperst
appel/perensap. De tweede groep kon een wandelingetje maken over het blotevoetenpad, al viel dat een
beetje in het water door de net gepasseerde regenbui. De derde groep nam plaats in het pluktreintje om
door de boomgaard gereden te worden. Daar werd tekst en uitleg gegeven over de teelt en gestelde vragen
werden beantwoord. We vergaapten ons aan de grote trossen rijpe kersen, waar we net niet bij konden...
Jammer genoeg werd een groepje in het open pluktreintje overvallen door een korte maar heftige
regenbui, waar zij flink nat van werden. Bij terugkomst in het restaurant konden zij zich enigszins drogen
met snel aangereikte handdoeken. Zij kregen een letterlijk en figuurlijk “bakje troost” aangeboden door het
restaurantpersoneel, om het leed iets te verzachten. Na de lunch maakten we, onder begeleiding van een
gids, een rondrit over het eiland Voorne-Putten. We kregen informatie over de ontwikkeling van vroeger tot
nu, inclusief de tuinbouw, de dijken, het havengebied, de Maasvlakte en de weide-en watervogels. Deze
rondrit eindigde bij het mooie en pittoreske Brielle. Het historisch stadje met een van de best bewaarde
vestingwerken van Nederland en met zo’n 400 monumenten. ledereen kon op eigen gelegenheid dit mooie
historische stadje verkennen. Monumenten bezichtigen, de winkeltjes bezoeken, en dankbaar gebruik te
maken van de gezellige restaurantjes. Rond 17.00 uur vertrokken we weer naar Terheijden waar we
genoten van een heerlijk 3-gangen menu. Een lekkere afsluiting van een mooie dag, voordat we weer
huiswaarts reden. De reis naar huis verliep voorspoedig en in een goede sfeer, de stemming zat er goed in.
We hadden een fijne chauffeur, die ons allemaal weer heelhuids thuis bracht van deze zeer geslaagde en
goed verzorgde dag. Exact om 21.15 uur parkeerde we voor het Gerardushuis.




